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Voorstellen:  

De vakantie gasten:  

         

             Nathan                              Saskia                          Gideon 

                                                       

                                         

                                 Chantal                             Meindert 

 

    De begeleiding: 

                      Marijke en Joris 
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➔ Dinsdag 26 augustus – vertrek Brasserie Carré in Drachten.   

                    Temperatuur ong. 20 graden bij vertrek (zon) 

   En toen was het zover……onze reis naar Hongarije gaat beginnen!              

           

Nadat alle koffers en andere spullen in de bus zaten konden we instappen. 

Onze families zwaaiden ons uit en gingen we op weg naar Erlangen, Duitsland, 

een rit van 665 km. 

Onderweg hebben we in Duitsland een paar keer gestopt om pauze te houden, 

maar we konden goed doorrijden. Voor vijf uur ’s middags kwamen we aan bij 

ons hotel.  Toen we onze rugtas in de kamer hebben gelegd en ons wat hadden 

opgefrist hadden we best wel zin in eten. En zo gingen we op pad. Daar in de 

buurt vonden we een eettentje waar we buiten zaten. Omdat het er erg druk 
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was, kregen we van de eigenaar van alles (gratis) te eten, in bakken. Dat was 

wel leuk en apart eten. We gaven de schalen patat door.  

                 

De kebab en sla volgden later. En bij het bakje koffie/thee kregen we ook nog 

een lekker stukje baklava.  Bij ons hotel aangekomen hebben we nog wat 

gedronken om daarna vroeg ons bed in te duiken.   

 

Woensdag 27 augustus – op naar Hongarije 

                   Temperatuur ong. 25 graden (zon) 

We stonden om 7.00 uur op ( alweer een vroege dag ). We moesten deze dag 

nog 700 km rijden om op de plek te komen waar we zouden logeren.  Het 

ontbijt was prima, lekkere Duitse broodjes met heerlijk beleg, vers gekookt 

eitje, heerlijke koffie, fruit en noem maar op. 

Gideon : “Zo, die koffie is zo lekker, ik had dat koffieapparaat wel 

mee willen nemen.” 

Voordat we de reis verder konden maken, moest er eerst diesel in de auto en 

gingen we naar de bakker voor de lunch onderweg.  Onderweg zocht Marijke 

leuke muziek via spotify en verbond deze met de radio in de bus. En zo konden 

we heerlijk meezingen met bekende Nederlandstalige nummers van André 
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Hazes (jr), Koos Alberts, Marco Borsato en natuurlijk Bassie en Adriaan. Af en 

toe ging de geluidsknop wat harder om de stemming er goed in te houden.  

Saskia: “ We hebben niet een gewone bus, maar een muziekbus.” 

Onderweg genoten we ook van de mooie uitzichten, de bergen, alle 

mooie gebouwen en de rivier de Donau. We hebben met elkaar geteld 

hoe vaak we de Donau zijn overgestoken en kwamen tot vijf keer.  De 

ene keer was de rivier breder dan de andere keer.  In Duitsland hebben 

we koffie/thee/ice tea gehad met een heerlijke broodje en konden we 

even naar het toilet. En zo kwamen we eind van de morgen aan in 

Oostenrijk. We hebben geen paspoortcontrole gehad en konden mooi 

doorrijden.  Omdat ze op de parkeerplek, waar we stopten voor de wc, 

geen bankjes hadden, moesten we (heel erg.. 😉) naar Burger King om 

een hamburger te kopen. Nou, dat ging er zeker wel in. Even wat hartigs 

en warm.  Iedereen smulde ervan. En zo ging de reis weer verder naar 

Hongarije, het viel op dat het steeds warmer werd.   

           

We gingen de grens over in Hongarije (ook geen controle) en reden de 

route 84, richting Balaton.  Onze eerste stop in Hongarije was het nog 

warmer, boven de 32 graden.  En toen kwamen we uiteindelijk aan in het 

dorp aan het Balaton, in Balatongyorok stond ons vakantiehuis. Een 
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prachtig huis, met drie verdiepingen. De dames sliepen in het 

appartement beneden en de heren met zijn allen boven.  

Nathan:  “de mannen boven en de vrouwen beneden.” ( en begint 

te lachen ) 

  

Iedereen bracht zijn/haar koffer naar de kamer en maakte het bed op. 

Dezelfde avond zochten de meesten wat verkoeling in het zwembad. Wat 

was dat even lekker na zo’n lange reis. We waren best wel moe, na twee 

dagen reizen. 

• In Hongarije betalen ze met Forinten in plaats van met de euro; 

• Het Balaton is het grootste meer in Midden-Europa; 

 

Donderdag 28 augustus   

            Temperatuur 30-32 graden (zon)       

Na een heerlijk rustige nacht waarbij iedereen goed geslapen heeft, hebben 

we buiten ontbeten. Hierna gingen we met elkaar boodschappen doen bij 

de Tesco. Een hele grote winkel waar ze van alles en nog wat hebben, van 

eten tot speelgoed, stofzuigers en noem maar op. Marijke had een (lange) 

boodschappenlijst dus verdeelden we de groep in tweeën, de mannen 

zochten naar het limonade, bier, wc papier, etc. En de dames zochten om 

brood, groente, pasta, vlees, koffie etc. Dit werkte prima en zo werd 

winkelen een leuk uitje. 
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’s Middags zijn we naar het Balaton gegaan naar het strandje van het dorp 

waar we gezwommen hebben, terrasje gepakt en na afloop een heerlijk 

Hongaars ijsje hebben gegeten. In de souvenirwinkel kocht Nathan 

ansichtkaarten, Saskia magneetjes voor op de koelkast en Gideon 

drinkbekers, waarbij hij Joris en Marijke verraste met ieder een beker.  

        

 

                     (dorp Balatongyorok) 
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We kochten een nieuw waterballetje, altijd leuk voor in het zwembad. 

En ja hoor, eenmaal bij het huis en even wat gedronken te hebben gingen 

er een aantal zwemmen in het zwembad bij huis. Meindert liet Joris voor de 

grap schrikken onder het water. Marijke was in de keuken bezig het 

avondeten te maken, macaroni/sla en een toetje. Hiervan genoten we op 

het terras, waarbij iedereen smulde van het eten.  

 

’s Avonds heerlijk buiten gezeten met op de achtergrond de geluiden van 

de krekels. Bij de borrel hadden we een stuk Hongaarse salami. 

• Hongarije kent heel veel soorten paprika’s , waar er een aantal heel 

scherp zijn. 

• Om het meer zijn er heel veel plaatsen waarvan de naam begint met 

Balaton. 
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Vrijdag 29 augustus   

       Temperatuur 32 graden (zon) 

Vandaag hebben we het Kasteel van Kestztely bezocht, een stad ongeveer 

8 km van waar we logeerden. Wat een prachtig kasteel, van binnen en van 

buiten. We kochten kaartjes voor het kasteel en het 

paardenrijtuigenmuseum. Toen we binnen waren vonden we het er heerlijk 

koel en zagen we prachtige dingen. Er waren wel vier of vijf zitkamers, een 

bibliotheek met hele oude boeken. Heel veel schilderijen met paarden erop 

en nog veel meer prachtige dingen. Iedereen keek zijn ogen uit. Wat 

hebben we genoten van dit mooie kasteel. Het rijtuigenmuseum was voor 

Gideon een feest van herkenning. Hij werkt veel met paarden, ook in 

Hongarije. Vooral de paardenzadels vond hij mooi om te zien. Er stonden 

hele oude rijtuigen, van wel honderden jaren oud. Het was een mooie 

ochtend waarbij we heel veel gezien hebben. Na dit museumbezoek zijn we 

heerlijk uit eten geweest in een restaurant vlakbij het kasteel. We konden 

mooi in de schaduw zitten. Na deze rustpauze reden we naar het huis, 

maar waar het eigenlijk té warm was om er te zijn. Vandaar dat we de bus 

namen met de airco aan en rustig een deel van het meer gingen bekijken. 

Op zoek naar mooie uitzichten hebben we foto’s gemaakt.  
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Bij de Lidl hebben we boodschapjes gedaan en toen we eind van de middag 

weer ‘thuis kwamen’ hebben er een aantal natuurlijk even afgekoeld in het 

zwembad.   

 

Als avondeten hadden we homemade kippensoep van Marijke met brood. We 

hadden tussen de middag al heerlijk warm gegeten. 

’s Avonds begon het te regenen, waar we voor het eerst binnenbleven. Zo 

werd het damspel tevoorschijn gehaald en werd er ook nog monopoly 

gespeeld. 

• Wist je dat het kasteel 101 kamers heeft en het op twee na grootste 

kasteel is van Hongarije? 

• In de bibliotheek van het kasteel meer dan 70.000 boeken staan? 
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Zaterdag 30 augustus 

    Temperatuur 22 graden ( regen & later droog ) 

Vandaag stonden we op en zagen dat het nog steeds flink regende.  We 

besloten opnieuw naar het kasteel te gaan, want Saskia had wel zin om op de 

foto te gaan als prinses. Nathan, Chantal en Meindert wilden ook graag op de 

foto. En zo vertrokken we opnieuw naar Kesztely – met onze regencaps en 

paraplu.  Wat was dit een leuke ervaring. Saskia mocht een prachtige jurk aan, 

met hoepel eronder, een mooie hoed op, tasje erbij, haren los en bril af. Er 

werden diverse foto’s gemaakt en de mevrouw van de winkel koos de mooiste 

uit. Nathan, Chantal en Meindert gingen als Hongaarse hertog verkleed, met 

zwaard en al. Na de fotosessie moest er natuurlijk geshowd worden aan de 

rest, waarbij vele oh’s en ah’s te horen waren. 
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              (ps. Gideon wilde niet verkleedt) 
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Een leuke ochtend waarbij de regen nog steeds met bakken uit de hemel viel. 

Maar dat mocht de pret niet drukken. We gingen nog wat boodschappen doen 

voor het avondeten. 

Gelukkig hield de regen op en konden we een terrasje pakken. Daarna gingen 

we een Hongaarse souvenirwinkel in, waar Gideon mooie palinka-glaasjes 

kocht en Chantal een blikje Hongaars bier. 

 

Op de terugreis en bijna bij het huis aangekomen, reden we een stukje door 

het bos. Dit was wel een avontuurlijk pad, want de weg was vol hobbels en 

bobbels.  

             Chantal: Ik wil zo graag naar die uitkijktoren! 

Chantal had wel zin te wandelen naar de uitkijktoren met uitzicht over het 

Balaton. Samen met Joris ging ze op pad.  De heenreis bleken ze een omweg te 

hebben gemaakt door het bos, maar kwamen uiteindelijk bij de toren aan. De 
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terugreis bleek sneller te gaan. Chantal had hele mooi foto’s gemaakt met haar 

mobiel en haar fototoestel. 
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Intussen werd in het huis de voorbereidingen getroffen voor de warme 

maaltijd. Meindert hielp Marijke de aardappels te jassen en de bloemkool te 

snijden.   

 

Het avondeten : twee bloemkolen – aardappels – sla en bal gehakt, smaakte ons 

prima. Met natuurlijk een lekker toetje als dessert. 

 

Zondag 31 augustus 

   Temperatuur tussen 21 en 25 graden, regen en afwisselend droog. 

Vandaag hebben we uitgeslapen, even rustig aan gedaan. Ieder deed zijn eigen 

dingetje. In de middag reden we door de bossen en leuke dorpjes. Wat een 

mooie uitzichten, over de velden, af en toe het meer op de achtergrond en 

mooie dorpjes. We kwamen aan bij een restaurant waar we heerlijk Hongaars 
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hebben gegeten. Gideon, Nathan en Saskia hadden kip cordon blue besteld en 

de rest hadden een plank met gegrild vlees. Alles met patat en heerlijke sla. Het 

smaakte ons prima en we zaten goed vol toen we het op hadden. We hadden 

nog wel zin in een toetje met ijs, maar dat was helaas op.  En zo reden we naar 

de Lidl om daar kokos- vanille- en chocolade ijs op te halen en een spuitbus 

slagroom.  Het toetje aten we dan wel wat later thuis, maar het smaakte ons 

prima.  

 

Maandag 1 september 

Temperatuur 30 graden 

We hadden het plan om met de veerboot te hoppen van de ene naar de 

andere plaats over het Balaton. Alleen was het vakantieseizoen voorbij en 

voerden de boten in het weekend en vanaf sommige plaatsen paar keer per 

dag.  We reden naar het dorp Tihany, wat op een schiereiland in het 

Balaton lag, met een mooie abdijkerk en prachtige uitzichten.  We liepen 

op de keien omhoog, waar we bij een restaurant kwamen met een 

spectaculair uitzicht over het meer, echt het mooiste uitzicht tot we tot 
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toen gezien hebben. We namen het ervan en bestelden naast drinken ook 

een heerlijk pizza. Na het eten liepen we nog meer omhoog naar de 

abdijkerk, met mooie uitzichten.  Iedereen genoot ervan. 

We namen op de terugreis de veerpont van Tihany naar Szantod, waar we 

met het busje op konden, naar de overkant. Bij Fonyod zijn we uitgestapt 

waar we op de pier mooie foto’s hebben kunnen maken van de groep. 

We namen daar nog een terrasje, waar we een stukje langos  namen en 

natuurlijk ff wat te (een typisch Hongaarse snack, lijkt op een platte oliebol, 

met kaas).  ’s Avonds aten we stokbrood met brie en ander lekker beleg 

met als toetje watermeloen.          
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Dinsdag 2 september 

Temperatuur 25-30 graden 

Na het uitgebreide ontbijt reden we naar Tapolca, een stadje bekend om 

zijn onderaardse grotten. De molenvijver in het dorp staat in verbinding 

met de grotten.  Tegen de middag kwamen we aan en aten even een 

broodje die we meehadden en dronken wat.  

 

 

 

        

 

Daarna gingen we de grotten in, maar hiervoor liepen we door een 

museum waar van alles te zien was over de grot, de geschiedenis en welke 

steensoorten er allemaal voorkwamen. Zo zag Nathan een grotbewoner 

van vroeger. En toen kwamen we bij de trappen die ons naar de grotten 

leidde. We moesten wel vijf of zes trappen naar beneden om er te komen. 

De treden werden op een gegeven moment vochtig, dus moesten we ons 

goed vasthouden aan de reling.  
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Toen we beneden kwamen zagen we het prachtige blauwe heldere water in 

de grotten en de bootjes. Best wel spannend, maar we konden goed zien 

hoe het ging met in- en uitstappen bij andere mensen. Meindert ging alleen 

in een bootje, Joris en Chantal samen, Saskia en Gideon samen en Nathan 

en Marijke ook samen.  

              Meindert:  “Rustig blijven, het ging goed.” 

Nou, het was wel een avontuur hoor, met één peddel roeien, we gingen 

soms alle kanten op.  Toch lukte het iedereen de tocht door de grotten te 

maken. Wat een bijzondere belevenis. Zo zag Chantal kleine visjes in het 

water. Het water was zo helder dat je de bodem kon zien. Maar alle 

aandacht ging eigenlijk uit naar het roeien. Wat hebben we gelachen, 
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waarbij Joris zijn moeder expres nat spetterde.  Een hele vette middag 

hebben we beleefd in de grotten.  

      

Op de terugreis hebben we alle legen water- en andere flessen ingeleverd 

en wat boodschapjes gedaan voor de terugreis.  We moesten natuurlijk 

nog wel afscheid nemen van het heerlijke zwembad bij het huis, dus namen 

we nog een keer een verfrissend bad.  Hierna werd het dek weer over het 

zwembad gedaan. 

Saskia:” Ik ben denk ik wel zeven keer in het zwembad ben geweest, 

heerlijk!” 

En toen was het alweer tijd om onze koffers in te pakken. Joris zorgde 

ervoor dat alles goed achterin gezet werd en iedereen had zijn (rug)tas 

mee voor de overnachting in Duitsland.  Die avond aten we wortels met 

aardappels, vis en als toetje ijs. Na het eten werd het huis opgeruimd, er 

werd gestofzuigd en maakten Saskia en Marijke alvast broodjes klaar voor 

onderweg, ook de boterhammen voor ontbijt werden al klaargemaakt.   

• Weet je nog dat Joris zijn moeder later water naar hem gooide en hij 

ook nat werd?  

Woensdag 3 september  

Temperatuur ongeveer 22 graden 

Na het ontbijt hebben we het huis  zo netjes mogelijk achter gelaten. De 

laatste spullen gingen de bus in en zo vertrokken we ’s morgens vroeg 

richting Duitsland, naar Erlangen. De reis verliep alweer voorspoedig. We 



25 

 

kwamen rond vier uur aan in het hotel.  We hebben daarna wat gegeten. 

Meindert koos voor een vega-hamburger, Nathan, Saskia, Joris en Gideon 

voor een hamburger van vlees en Chantal en Marijke kozen voor lasagne. 

Het smaakte weer heerlijk.  

We gingen vroeg slapen om de volgende dag vroeg op te staan. 

Donderdag 4 september 

Temperatuur ongeveer 22 graden 

Na het weer heerlijke ontbijt stapten we in. We hadden wel zin het laatste 

stuk, want we gingen naar huis. Aan alles komt een eind, zo ook aan deze 

heerlijk, geweldige vakantie. 

We kunnen wel zeggen dat deze vakantie goed geslaagd is.  Het was een 

gezellige groep, we hebben veel lol gehad, er ontstonden vriendschappen, 

telefoonnummers werden gedeeld.  

De terugreis verliep ook zo snel, omdat we weer geen files hadden en we 

ons vermaakten met de leuke muziek in de bus.  Het was een ontspannen 

terugreis.  

  Gideon: “ Dit is de Tendens- partybus.” 

➔ En zo kwamen we voor twee uur ’s middags aan in Arnhem aan de 

Marasingel, waar de moeder van Nathan, vader van Chantal op ons 

wachtten.  We werden verwelkomt door Ilonka en Joost onder het 

genot van een bakje koffie & thee.  Gideon werd even later 

opgehaald door een kennis.   Saskia en Meindert reden daarna met 

Joris en Marijke richting Drachten, waar we – nadat we de bus 

volgetankt hadden – aankwamen voor vijf uur. Daar stonden de 

ouders van Saskia en een broer en schoonzus van Meindert ons op te 

wachten. 

 

• Lieve Gideon, Meindert, Saskia, Nathan en Chantal. Wat hebben we 

een leuke vakantie met jullie beleefd, we hebben mooie 

herinneringen gemaakt. 

               Groetjes van Joris en Marijke 
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              Hier nog wat foto’s van onze geweldige reis! 
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              Koszonom es   viszontlatasra 

                                     ( bedankt en tot ziens ) 
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